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Kiertjes en diertjes 
 

Beste natuur-, bijen-, tuin-, kunst- en/of muziekliefhebbers, 
 

In onze ‘Levende Tuin’ is duidelijk te zien dat het voorjaar al weer even onderweg is. Klein 

en groot leven als delen van een als maar in beweging zijnde cirkel. Of liever gezegd, als een 

soort spiraal. Want elk jaar veranderen er toch weer kleine dingen. Ook bij mijzelf. 

Bewustwording, waarnemen, ontdekken, ontwikkelen, handen uit de mouwen en dan weer 

rustig even beschouwen.  

 

Tibet informatiepunt 
Samen met International Campaign for Tibet (NL) is de Ark van Naboeddhana omgetoverd in 

een Tibet informatiepunt. Heel fijn om met de mensen achter deze organisatie/ van de 

Tibetaanse gemeenschap samen te werken. Met alle hebzucht, onrust en al het geweld in de 

wereld is de boodschap van mededogen en compassie van Z.H. de Dalai Lama meer dan 

welkom. Als ik in de Ark/ het informatiepunt ga zitten valt er gelijk een bepaalde rust over 

mij. Het Tibet informatiepunt is voor iedereen bijna iedere dag toegankelijk.  

 

              
 

 

Expositieruimte & winkel 
Dat geldt ook voor de schuur die ik al van binnen en buiten verbouwd heb tot expositieruimte 

en winkel. De expositie krijgt steeds meer vorm. Naast de schilderijen van bijenwas hangen er 

nu ook binnen en op de schuur enkele van mijn gedichten op aluminium weerbestendige 

platen(A3 en A4 formaat). Op de achtergrond van de poëzie staan details van mijn 

schilderijen en foto’s. In juni gaat (een deel van) de expositie voor een maand naar ‘Theetuin 

Zunneschien’ in Veenhuizen 

http://www.dekleinesalamander.com/
https://savetibet.nl/
https://www.dekleinesalamander.com/tibet-informatiepunt.html
https://www.dekleinesalamander.com/expositieruimte--winkel.html
https://www.dekleinesalamander.com/expositieruimte--winkel.html
http://www.dekleinesalamander.com/


 

 

 

    
           

Levende Tuin 
In ieder kiertje leeft een diertje! Dat is het uitgangspunt in een groot deel van onze levende 

tuin. Je proberen te verplaatsen in een dier: wat zou hij of zij aantrekkelijk vinden?  En tot 

hoever durf je te gaan? In het niets doen en het ‘verplaatsen’? Door zo weinig mogelijk te 

doen duikt in onze tuin bijvoorbeeld steeds meer het mooie Hondsdraf met zijn fijne 

blauwpaarse bloemetjes op. Een feest ook voor heel veel bijensoorten en andere insecten. Ook 

de meeste vogelhuisjes zijn alweer bezet. Het een is meestal het gevolg van het ander.  

 

     
‘In ieder kiertje leeft een diertje’ met Judaspenning                                                      Hondsdraf 

Honingbijen 
En natuurlijk zijn ook de honingbijen in onze tuin alweer heel hard aan het werk. Elke keer 

probeer ik weer te bedenken hoe ik op een zo’n natuurlijke mogelijke manier het leven van de 

bijna altijd werkende bijen kan verbeteren. De laatste verbetering die ik heb doorgevoerd is 

om alle kasten zoveel mogelijk dubbelwandig te maken.  

 

Didgeridoo & basgitaar 
Een paar maanden geleden ben ik begonnen met het volgen van lessen elektrische basgitaar. 

De hersenhelften in conditie houden en ritmegevoel creëren. Eens kijken wat dat op de lange 

termijn wellicht ook in combinatie met de didgeridoo oplevert. Hopelijk ga ik op de 

didgeridoo ook weer samen met muzikanten spelen. Muzikale grenzen verleggen door 

improvisatie. Iets maken wat nog niet gemaakt is en wat ook niet door A.I. kan worden 

nagemaakt. Enorm inspirerend om te doen. 

 

 



 

 

‘Bubbel’ 
Het is soms fijn om in deze tumultueuze wereld je terug te trekken in je eigen ‘bubbel’. Om 

even ook geestelijk op adem te komen. Maar het is ook fijn om je bewust te zijn van je eigen 

privileges. Privileges die voor veel mensen buiten je eigen bubbel onbereikbaar zijn door 

bijvoorbeeld oorlog, geweld, onderdrukking, vervolging en discriminatie. Iets kleins voor een 

ander doen kan iets groots voor die ander betekenen. 

  Sinds 2021 heb ik via via contact weten te leggen met een politiekgevangene die veroordeeld 

is tot 16 jaar strafkamp in Rusland. We schrijven met elkaar –soms kort, soms lang- over onze 

(gezamenlijke) interesses zoals natuur, muziek maar ook gewoon over (voor mij) alle daagse 

dingen. Dat is soms moeilijk want het zijn voor hem vaak geen alle daagse dingen. Toch vindt 

hij het belangrijk dat ik daar over schrijf, zodat hij weet dat er ook nog een wereld buiten de 

strafkolonie is. Niet door de buitenwereld vergeten worden is heel belangrijk. Onvoorstelbaar 

hoe hij, net 30 jaar oud en al 8 jaar gevangen, zich op de been weet te houden in de 

strafkolonie.  

 

Zo kan je (ook buiten je bubbel) altijd iets kleins doen voor een ander of voor je 

(leef)omgeving. Ieder op zijn eigen manier. 

Een mooi voorjaar gewenst! 

Agenda 
17 mei 2026 

Eetbare Plantjesdag Veenhuizen - Bijenproducten, kunst, didgeridooworkshops & 

optreden 

Wat:          Verkoop eco bijenproducten uit eigen imkerij, (bijenwas)kunst/poëzie,  

                  2 x workshop didgeridoo 

Waar:        De Tuinen van Weldadigheid, Hospitaallaan 48, Veenhuizen 

Wanneer:  17 mei, van 10:00- 17:00 uur 

 

Juni 2026  

Expositie ‘Onder mijn huid’ - kunst en poëzie in Theetuin Zunneschien, Veenhuizen 

Wat:          Expositie bijenwaskunst en poëzie 

Waar:       Theetuin Zunneschien, Hospitaallaan 2, Veenhuizen 

Wanneer: Hele maand Juni 

 

       


