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Avondschittering 

  
Beste natuur-, bijen-, tuin-, kunst- en/of muziekliefhebbers, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de perenbomen alweer bijna uitgebloeid en staan de appelbomen 

juist volop in bloei. Daaronder judaspenning, paardenbloemen, vergeet-mij-nietjes en nog veel meer 

klein en groter leven. Alles in de natuur lijkt dit jaar wat eerder te gaan bloeien. De bijen halen alweer 

volop nectar en zorgen voor bestuiving. Dit jaar toch wel behoorlijk wat bijenvolken die de winter niet 

hebben overleefd. Maar de volken die het wel hebben overleefd zijn al behoorlijk groot. Dat zijn dan 

ook de sterkste volken die voor nieuwe weerbare volken gaan zorgen.  

 

Verschillende leerlingen volgen nu workshops didgeridoo. En binnenkort ga ik met een violist kijken 

of we samen ook iets moois kunnen neerzetten.  

 

Verder heb ik veel bijenwas teruggewonnen uit oude raten. Dus voldoende basismateriaal om weer 

eigen kunstraat en  mooie schilderijen of andere kunstwerken te maken.  

 

Met de streekeigen honingbijen moet ik een beetje met teleurstelling om kunnen gaan. In de levende 

tuin raak ik gefascineerd door al het (kleine) leven. Schilderen maakt me rustig. En van het maken van 

experimentele  muziek en zang word ik vrolijk. Eens kijken hoe dit alles is  te combineren.  Wellicht 

in een soort expressievolle voorjaarsdans. Samen met een van mijn vele gidsen in de natuur; de wolf
1
. 

Eens kijken hoe dat er allemaal in de ‘Avondschittering’, (zie ook pag. 6) uit gaat zien.  

 

 

 
 

Foto: Frank Sinkeldam 

                                                             
1 ‘De wolf als gids’ 

http://www.dekleinesalamander.com/
https://www.dekleinesalamander.com/uploads/6/6/5/0/6650101/08022024_laat_de_wolf_juist_onze_gids_zijn_publicatie_dvhn.pdf
http://www.dekleinesalamander.com/
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Hieronder de volledige nieuwsbrief. 

Met de honingbijen had ik dit jaar toch grote verliezen. Dat was wel een tegenvaller. 

Met mijn manier van ecologisch imkeren probeer ik juist sterke vitale volken te creëren. Dat 

op de toekomst gericht experiment is natuurlijk nog niet mislukt. En ook nog niet afgerond. 

Immers wat overblijft is toch heel sterk gebleken.  

Oorzaken bijensterfte. 

Het is moeilijk een bepaalde oorzaak te bedenken. Vaak is sterfte van honingbijen een 

combinatie van factoren. Voor een deel heb je daar als individu weinig of maar gedeeltelijk 

invloed op. Schone lucht, water en bodem bijvoorbeeld. Of pesticidengebruik in je omgeving 

en diversiteit aan drachtplanten. En de weersomstandigheden (klimaatverandering), die dit 

jaar voor veel dieren niet gunstig was, speelt ook een rol. En natuurlijk de niet meer weg te 

denken (invasieve) varoamijt.  

Maar als collectief kan je natuurlijk wel veel meer invloed hebben. Daar is nog wel wat 

bewustwording en dus actie voor nodig. 

Vitale honingbijen 

Zoals ik al eens in mijn eerdere nieuwsbrieven heb vermeld probeer ik vitale volken te creëren  

door o.a. geen zuivere ondersoorten te introduceren. En verder eigen kunstraad met kleinere 

cellen( 5,1 mm) te gebruiken. Ik laat de bijen overwinteren op eigen honing. Voor een deel 

laat ik ze ook zwermen waardoor je weer met volken kan werken die vanaf het begin veel 

minder varoamijt hebben. Een volgende stap is om de ramen in de kastdelen iets dichterbij 

elkaar te ordenen. Van 10 raampjes naar 11 raampjes per kastdeel. Dat kan er voor zorgen dat 

het broednest wat warmer is. Daar houdt de varoamijt niet van. Ook ga ik nog eens kijken 

naar de dikte van de zijwanden van de kastdelen. Moeten die juist voor de winter misschien 

juist dikker ? Wanden dikker maken of  isolerende blokken gebruiken? Blokken zijn raampjes 

met een dubbele dunne want. Deze worden geplaats tegen de binnenkant van de zijwand.  Ik 

vul de blokken nu met hennepstrooisel voor nog wat extra isolatie. 

Poetsgedrag en opruimen van geïnfecteerde bijenlarven. 

Maar goed ik hoop ook dat met mijn manier van bijenhouden er ook voor zorgt dat mijn bijen 

beter met de varoamijt(ontwikkeling) in het volk om kunnen gaan. Want er helemaal van 

afraken gaat niet lukken. Poetsgedrag bevorderen en het opruimen van door de varoamijt 

geïnfecteerd broed (eitjes, larfjes) zijn de belangrijkste eigenschappen die je in het bijenvolk 

wilt realiseren. Dus ja nog heel wat uitdagingen. 

Actievoeren 

Bij een vitale leefomgeving en de rechten van dieren hoort ook een stukje actievoeren. Dat 

levert helaas bij sommigen veel ongeremde wrevel en agressie op
2
. Maar toch ook veel 

positieve reacties van mensen die je anders niet zo vaak hoort. 

 
Foto: Minne Bonnema 

                                                             
2 Opinie over de wolf. Baksteen door de achterruit. 

https://www.dekleinesalamander.com/uploads/6/6/5/0/6650101/2024-02-15_nieuwe_ooststellingwerver_-_2024-02-15_print.pdf
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De tuin is met de toch redelijke hoeveelheden regenwater goed van start gegaan. De vijver 

staat mooi vol met water, de grassen groeien als kool en ook veel bloemen en bomen staan al 

in bloei. Eerst de pruimenstruikjes en het klein-fruit, daarna de hoogstamperenbomen en 

tenslotte de appelbomen. Daaronder de judaspenning, paardenbloemen, vergeet-mij-nietjes, 

vele dovennetelsoorten en het onvermijdelijk aanwezige zevenblad. Ook de krokussen en 

blauwe druifjes hebben voorgaande maanden volop gebloeid. In de groentetuin heb ik begin 

april al de eerste biologisch geteelde fytoftora resistente  en wat eigen gekweekte biologisch 

gekweekte poters gepoot. In mei zaai ik de bonen en andere groenten in. 

 

 
Rommelhoekjes, leefgebied en schuilplaats voor heel veel kleine dieren. 

 

Een tuin met vele soorten bijen en andere kleine dieren 

In elk kiertje leeft een diertje. Dus komen er in onze tuin steeds meer rommelhoekjes gemaakt 

van stammen, takken, bakstenen en/of natuurstenen. De vogelhuisjes zijn deels ook al bezet 

en wat minikastje van de honingbijen heb ik omgebouwd tot hommelkastjes. Ook heb ik weer 

een educatief nieuw insectenhotel met aan de zijkant een mezenkast gebouwd. Eens kijken of 

er hommels, andere wilde bijen en mezen in willen komen.  

   De tuin is voor veel kleinere dieren een ware oase. De film ‘My Garden of  a Thousand 

Bees (trailor)’ geeft prachtig weer hoe levendig je een tuin kan maken. Vaak ook door juist 

dingen niet te doen.  Deze film over vooral wilde bijen in een stadstuin in Londen is een waar 

filmisch natuurkunstwerk. De gehele film is nog te zien op o.a. NPO plus. 

 

 

https://www.insciencefestival.nl/nl/film/my-garden-of-a-thousand-bees/
https://www.insciencefestival.nl/nl/film/my-garden-of-a-thousand-bees/
https://npo.nl/start/serie/my-garden-of-a-thousand-bees/seizoen-1/my-garden-of-a-thousand-bees/afspelen
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Didgeridoo  
Lessen & workshops 

Verschillende mensen volgen nu individuele didgeridoolessen bij De Kleine Salamander. Ook 

voor mij een hele uitdaging om de mensen op de didgeridoo te leren spelen. Want alles wat ik 

al voor een groot deel onbewust doe  moet ik voor de leerling zo helder mogelijk onder 

woorden brengen. Didgeridoospelen doe je met je hele lichaam. En hoe verder je komt hoe 

meer verschillende dingen je tegelijk, ook in je hoofd,  moet kunnen. En het circulair 

ademhalen is wel het moeilijkste om te leren. Dat leer je niet in een paar lessen. Maar als je 

het eenmaal kan, een kwestie van kort oefenen, discipline en volhouden, komt er een 

fantastisch oergeluid met vele variaties en vooral ‘zonder einde’ uit de didgeridoo. 

Wil je ook kennismaken met de didgeridoo kijk dan hier op mijn website. 

 

En op 19 mei a.s. (10.00- 17-00 uur) op de Eetbare Plantjedag in ‘De Tuinen van 

Weldadigheid’(Veenhuizen, Hospitaallaan 48) geef ik ook weer korte 

workshops/voorstellingen ‘Didgeridoo, geluid zonder einde’.  

 

 
 

Viool & didgeridoo 

Nog een mooie uitdagen. Samen muziek maken. In Mei ga ik een paar keer oefenen met 

Maaike Gerritsen. Zij speelt viool en kan ook mooi (experimenteel) zingen. Ooit spontaan op 

een huwelijksfeest elkaar ontmoet en toen samen wat geïmproviseerd. We gaan kijken wat we 

samen kunnen neerzetten en waar goede raakvlakken liggen tussen de didgeridoo, de viool, 

(boventonen) zang en kleine muziekinstrumenten. Het experiment niet schuwen. Het hoeft 

niet allemaal perfect. Het mag best wat schuren. Mooie nieuwe muziek maken. Heel fijn om 

te doen. Nieuwe horizonten bewandelen.   

  

 

 

 

https://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---les.html
https://detuinenvanweldadigheid.nl/evenementen/eetbare-plantjesmarkt-2024/
https://detuinenvanweldadigheid.nl/evenementen/eetbare-plantjesmarkt-2024/
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Kunst 
Schilderij & poëzie 

Als ik aan het schilderen ben met o.a. bijenwas (gemengde technieken) kom ik tijdens het 

‘proces’ vaak ook tot heel veel andere  creatieve ideeën. Gedichten bijvoorbeeld. Of  korte 

teksten waar nog wat aan gesleuteld moet worden. Dus ja, elk schilderij is eigenlijk een 

gedicht en elk gedicht een schilderij. 

Ruimtelijk zie ik met de bijenwas en gemengde techniek ook nog nieuwe mogelijkheden.  

De tijd voorafgaande aan het creëren duurt  minstens even lang als het daadwerkelijk maken 

van een kunstwerk. En dan ineens is het kunstwerk klaar. Af. Niet meer aankomen. Hieronder 

wat nieuwe experimenten. Zie ook hier de digitale expositie. 

(Veel kunst is ook te koop) 

 
Dogman Canis sapiens                                                               

 
Detail uit ‘Sunrise’ 

https://www.ex-po.nl/DeKleineSalamander
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Avondschittering 

 

In de verte, misschien wel honderd jaar later, vond ik  

aan een verdroogde navelstreng het begin 

zo helder verknoopt met tijd en horizon 

daar waar het ochtendzonlicht nog even scheen 

 

- niets en alles- 

durfde nog niet dichterbij te komen 

 

Ik draaide mee om haar as -een wervelwind 

van verleden en toekomst in een eeuwig durende storm- 

en vloog dwars door de spaken van een wiel 

 

Er dreven donkere wolken in een paarsrode lucht 

in ademnood, toch nog het heden willen omhelzen 

om nooit meer los te laten 

 

Ik heb haar, honderd jaar geleden, onverschillig 

ergens in een dood bos achtergelaten 

tussen bomen en opgedroogde regen 

daar waar de avondzon nog net even scheen 

 

- niets en alles- 

kwam eindelijk dichterbij  

 

In het bosmeertje schittert nu weer 

je gerimpelde gezicht. 

        © De Kleine Salamander 

 

 

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 

www.dekleinesalamander.com 

www.naboeddhana.com 

http://www.dekleinesalamander.com/
http://www.naboeddhana.com/

